
KOEKEPANNEN
BOOT
De Pannekoekenboot is een voormalige reddingssloep die is omgebouwd

tot een tweepersoons restaurant. De boot wordt aangedreven door zestien

koekepannen in twee schoepenraden. De kapitein en de kok bestoken hun

passagiers met pannekoeken en stroop.

IDEE EN UITVOERING

Diana Wildschut, Dick Cools, Harmen G. Zijp

RANDVOORWAARDEN

Oplaadpunt voor de accu's.

Om de boot van de boottrailer te water te laten is op of in de buurt van de

locatie een hellingbaan nodig, of een kraan waarmee de koekepannenboot

in en uit het water kan worden gehesen.

Om de schoepenraden niet te beschadigen wordt de boot aan de punt

afgemeerd. De boot steekt dan vanaf de kant ca 7 meter het water in.

Op één dag kan twee keer twee uur worden gevaren. Tussendoor moeten

de accu's van de boot tenminste 2 uur kunnen worden bijgeladen.

AANTAL PERSONEN

2 tot 3 personen, waarvan 1 kapitein, 1 kok, en (optioneel) 1 muzikant

KOSTEN

€1500 per dag (maximaal 2x 2 uur varen) ex. BTW ex. reiskosten

BOEKINGEN

boekingen@spullenmannen.nl

033-4481622

De Spullenmannen

Geldersestraat 6

3812 PP Amersfoort

www.spullenmannen.nl




