
DE PERS
De Spullenmannen ontlokken klanken aan diverse spullen die zij onder een

zware pers langzaam pletten. Uiterst secuur worden de objecten

geprepareerd en langzaam onder druk gezet, tot hun weerstand

overwonnen is, en zij hun laatste klanken uitblazen. Neem vooral zelf

voorwerpen mee en laat je verrassen tot welke geluiden deze voorwerpen

in staat zijn, wat voor poëtische beelden ze kunnen opleveren. Creatieve

destructie in optima forma, die gegarandeerd een verpletterende indruk

zal achterlaten.

IDEE EN UITVOERING

Daniel Hentschel, Diana Wildschut, Harmen G. Zijp, Jan Schellink

RANDVOORWAARDEN

Deze act kan mobiel vanaf een klein serveerwagentje worden gespeeld,

maar werkt ook goed op een podium, waarbij op de achterwand een grote

projectie wordt getoond van de spullen die geplet worden.

Afhankelijk van de context (mobiel of op podium) is een muur of scherm

nodig waarop we geprojecteerd kan worden, en een geluidsinstallatie om

het muzikale resultaat te kunnen delen met het publiek. Eventueel kunnen

deze zaken ook door de groep worden meegenomen.

Publiek kan in overleg ook zelf objecten aanreiken die voor hen worden

geplet. Kan niet in een lawaaiige omgeving staan.

AANTAL PERSONEN

4 artiesten

KOSTEN

€1250 per (maximaal 3x 30 min) ex. BTW en reiskosten

BOEKINGEN

boekingen@spullenmannen.nl

033-4481622

De Spullenmannen

Geldersestraat 6

3812 PP Amersfoort

www.spullenmannen.nl




